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Afscheidslied dominee Pronk 
Melodie: De kleinste  
 
De dominee gaat met pensioen. 
We moeten om een ander. 
Ruim 30 jaar ging hij ons voor, 
met kerkenraad trouw in “het koor”. 
Het  is voorbij, de dominee gaat, met emeritaat. 
Het  is voorbij, de dominee gaat, met emeritaat. 
 
De dominee van Marken. 
 Je-herkent hem uit de verte. 
Gewapend met bijbel en regenjas 
en op de fiets of statige pas. 
Het  is voorbij, de dominee gaat, met emeritaat. 
Het  is voorbij, de dominee gaat, met emeritaat. 
 
Niet alleen op Marken. 
Ook preekt hij ver daar buiten. 
In Purmerend gaat hij ook voor, 
vaak samen met het Mannenkoor. 
Maar ´t is voorbij,  de dominee gaat, met emeritaat. 
Maar ´t is voorbij,  de dominee gaat, met emeritaat. 
 
Met emeritaat gaat hij vandaag 
en morgen dan verhuizen. 
Naar Monnickendam toe over de dijk, 
zo blijft hij binnen handbereik. 
Al is hij vrij en zit hij daar, neemt tijdelijk nog waar.  
Al is hij vrij en zit hij daar, neemt tijdelijk waar. 
 
Wij wensen u een goede tijd, 
een mooie ouwe dag. 
Een nieuw begin op´t vaste land, 
op afstand kijkend van d ´overkant. 
Veel vrije tijd, u bent nu klaar, genieten maar!  
Veel vrije tijd, u bent nu klaar, genieten maar! 


