
Bennewerf  NEE !! 
 

 

Op de melodie van : “M’n Wiegie Was Een Stijfsel Kissie “. 

 

 

1. Een vogel die kwam aangevlogen, 

    En keek op ons eilandje neer. 

    Zijn weiland dat is hem ontnomen, 

    Zijn broedplaats die vindt hij niet meer 

 

 

Refrein :  De Bennewerf , natuur ontnomen 

                De Bennewerf , dat maakt ons kwaad 

                Historie gaat , zo naar de kloten 

                De Bennewerf ,…. die moet van de kaart 

 

 

2. Die plek , die is niet goed gekozen, 

    veel inspraak dat mocht er niet zijn. 

    Het “Pact” dat werd stiekem gesloten, 

    bewoners hield men aan de lijn. 

 

 

Refrein 

 

 

3. De wethouder , wil nu niet weten, 

    Waarom hij dit heeft gedaan. 

    Wij zullen het hem nooit vergeven 

    Die Bennewerf moet van de baan 

 

 

Refrein 

 

Refrein 


