
Ik ben Klaas Zeeman en geboren en getogen op Marken. 

 

Ik ben bouwkundige en als zodanig heb ik op Marken aan vele bouwkundige projecten 

meegewerkt.  

In mijn jonge jaren als timmerman en om uiteindelijke als aannemer, bouwcoördinator, 

bouwbegeleider de projecten tot een goed einde te brengen. 

 

Om de leefbaarheid van Marken te waarborgen en om de personen die na de oorlog op 

Marken geboren zijn van een woning te voorzien is in de jaren ’60 tot circa 1975 een 

nieuwbouwwijk “de Minneweg” gebouwd. 

Vanaf ’75 tot ’85 zijn alle oude en slechte traditionele woningen in de oude kern van Marken 

in een rehabilitatie plan opgenomen en vrijwel allemaal gerestaureerd. 

Omdat de woningbehoefte bleef bestaan zijn er in de periode ’85 tot 2002 op een 6 tal   

inbei-locaties woningen gebouwd. 

Echter wel te weinig om aan de woningbehoefte van de jonge Markers te voldoen. 

Dit was dan ook de reden dat vanaf ’85 vele jonge Markers die eigenlijk op Marken wilde 

blijven wonen noodgedwongen moesten verhuizen naar omliggende plaatsen. 

De laatste 30 jaar is hierdoor het inwoners aantal van Marken met zo’n 400 mensen 

afgenomen. 

Een grote groep van de mensen die zijn vertrokken zouden alsnog wel terug willen keren. 

 

Het bouwen op de inbrei-locaties bracht een ook een steeds groter wordend probleem met 

zich mee. 

De verkeersdruk en daarmee de parkeerdruk is veel te groot geworden voor de smalle straten 

van Marken. 

Er zijn twee hoofdaders (straten) waardoor je het oude deel van Marken kan bereiken. 

Voeg daarbij de steeds groter wordende stroom met dagjesmensen die Marken bezoeken en 

het probleem begint steeds groter te worden. 

Ook de invoering van de gps navigatie geeft problemen, er zijn inmiddels vele bestuurders die 

niets meer snappen van de verkeersborden en die rustig bij inrij-verboden doorrijden omdat de 

tomtom dat zegt. 

Bouwen op inbrei-locaties is dan ook het slechtst denkbare scenario wat je Marken kan 

aandoen.  

 

In 2002 heb ik voor het eerst kennis genomen van het idee om een Terp te bouwen op de 

locatie in de westelijke benneven. 

Voor mij was dat direct een grandioos plan.  

Een nieuwe terp met parkeren in de terp aan de Westzijde van Marken, met woningen die 

gebouwd moesten worden op de karakteristieke wijze die Marken zo eigen is. 

Hierdoor krijg je een extra aanbod van woningen, op een plek die geheel op zichzelf staat, die 

geen extra verkeersdruk en daardoor parkeerdruk met zich meebrengt. 

Bovendien wordt naar mijn mening het mooie aanzicht van de toerit naar Marken erdoor 

versterkt. 

Een vrij staande terp waarbij je net als bij de bestaande terpen open doorzichten behoud en 

gebouwd in de karakteristieke Marker stijl gebouwd is een aanwinst voor het eiland. 

Het voordeel van deze locatie brengt met zich mee dat er relatief weinig weidevogels zitten en 

als broedgebied is het helemaal te verwaarlozen. 

 

Het afgelopen voorjaar heb ik de nesttellingen, die jaarlijks worden gedaan, nagelopen. 

In het deel links van de Kruisbaakweg was bijna geen enkel broednest te vinden, behalve in 

het weiland dat direct bij de inrit van Marken is gelegen. 

In het deel waar de Bennewerf is gepland was helemaal geen broednest en er kwamen en er 

komen nog steeds weinig tot geen weidevogels voor. 



 

De stelling van Hou Marken Mooi dat er grote weerstand bij de inwoners van Marken zou 

zijn tegen de bouw van de Bennewerf klopt niet. 

Hou Marken Mooi claimt dat zij 540 sympathisanten hebben, in werkelijkheid zijn het er 430. 

Op 28 februari 2012, tijdens een presentatie van hoe het plan zich tot dan had ontwikkeld, 

heeft Hou Marken Mooi een ordner met reacties overhandigd aan de wethouder dhr. Kools en 

de directeur van AWM. 

Ik heb, op mijn verzoek, deze map mogen inzien omdat ik wel benieuwd was wie er allemaal 

gereageerd had en wat voor argumenten hierbij genoemd zouden zijn. 

Ik heb de map verschillende keren doorgespit maar ik kwam niet verder dat 454 mensen die 

hadden gereageerd, als je dan de 24 reacties die dubbel in de map waren opgenomen en de 

personen die voor 28 februari 2012 waren overleden eraf trekt hou je 430 werkelijke reacties 

over. 

Bij de reacties werd in 89% van alle gevallen het argument gebruikt “Schaad het aanzien van 

Marken”. 

Dit naar aanleiding van de mailing rond gestuurd door Hou Marken Mooi met daarop het 

getekende gedrocht van illustrator Peter van Deursen die een wijk had geschetst waardoor de 

haven, de buurten en de kets niet meer te zien waren. 

 

Na de presentatie, van het tot dan ontworpen, plan op 28 februari 2012 zijn er vele mensen, 

die eerst naar HMM hadden gereageerd, geweest die zeiden dat ze door de HMM nieuwsbrief 

een heel andere gedachten hadden van hetgeen gebouwd zou worden, maar dat ze met de 

getoonde opzet heel goed konden leven, dat die opzet Marken niet zou schaden. 

 

Dat er een commissie van wijzen op 29 december in het Noord-Hollands Dagblad wordt 

gepresenteerd verbaasd mij niet. 

Het hele stuk verbaasd mij ook niet, de journalist woont sinds 1½ jaar op Marken en is 

sympathisant van Hou Marken Mooi. 

Dat, zoals in het krantenstuk vermeld, de door de monniken van de Mariëngaarde 

gecreëerde infrastructuur in hoge mate bepalend is geweest voor de locatie van de werven is 

flauwekul.  

Marken was in de dertiende eeuw nog een keer zo groot als nu.  

De monniken onderhielden de dijken in die periode goed zodat van overstroming in 

die periode niet vaak sprake was.  

De terpen zijn vooral na de periode van de monniken opgeworpen omdat de dijken niet meer  

onderhouden werden en de overstromingen vaker voorkwamen.  

 

Archeologisch onderzoek op Buurt 2, wat ik enkele jaren geleden heb laten doen, bracht aan 

het licht dat tot drie meter onder de bovenzijde van de terp uitsluitend archeologische 

vondsten werden gedaan uit de nieuwe tijd, en dat is vanaf de 17e eeuw. In de 17e eeuw werd 

echt niet gekeken naar wat ze in de dertiende eeuw hadden uitgedacht aan infrastructuur. 

 

Het is echter wel opvallend dat iedereen die tot nu toe iets over de Bennewerf te zeggen heeft 

alleen naar de argumenten van Hou Marken Mooi luistert. 

Voor zover mij bekend heeft alleen Elco Hooftman, die een vakantiehuisje op Marken bezit, 

de inloopavond op 28 februari 2012 bezocht. 

 

Marken is niet gemaakt door een commissie van wijzen en wetenschappers. 

Marken is gemaakt door boeren en vissers die de elementen trotseerden.  


