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      WATERLAND PRESENTEERT

DE ELFKERNENTOCHT 
ELKE KERN EEN EIGEN VOLKSLIED!
IN EEN HUISKAMER BIJ U IN DE BUURT!



GROENLINKS EN VLEPPYIE AUWURS ORGANISEREN 
ELFKERNENTOCHT MET VOLKSLIEDJES

GroenLinks en Vleppyie Auwurs organiseren in elf kernen van Waterland 
huiskamerconcerten. In elke kern brengt Vleppyie Auwurs een eigen volkslied 
ten gehore. Vrijdag 7 maart begint deze tournee in De Zedde en op woensdag 
19 maart eindigt hij in het gemeentehuis te Monnickendam, bij aanvang van 
de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen.

Elke kern een eigen volkslied, met dat motto ging Vincent Koerse, 
duo-raadslid voor GroenLinks Waterland, aan de slag. Samen met zijn 
band Vleppie Auwurs, waar ook kandidaat-raadslid Rick Lagrand deel 
van uitmaakt.

Lokale volksliedjes zijn een lofzang op hoe mooi en groen dorp of stad is 
en hoe aardig de mensen voor elkaar zijn. Dat zit op een lijn met het mooie 
Waterland waar GroenLinks zich voor inzet.

Vele zoekacties op het internet en telefoontjes met oudheidkundige 
verenigingen later kunnen we  vaststellen dat het gelukt is. 
Sommige kernen waren nog niet in het bezit van een volkslied. 
In die gevallen is gebruikgemaakt van historisch materiaal plus eigen 
teksten op bestaande muziek, in de beste volksliedtraditie.

Zo is het lied voor Overleek geschreven op ‘The long and winding road’ 
van de Beatles. Dat is dus geworden de lange kronkelweg met mooie 
zinsnedes als: “Je rijdt er geen meter recht, je laat elkaar erdoor”

Elke avond onthult de website van GroenLinks Waterland een van de 
volksliedjes. Daar kan de tekst gelezen worden, de ontstaansgeschiedenis 
van het liedje gevonden worden en kan er meegezongen worden met een 
YouTube-�lmpje. 

Zie:  waterland.groenlinks.nl/volkslied

GROENLINKS GAAT VOOR EEN 

MOOI EN DUURZAAM WATERLAND.

KIJK OP: WATERLAND.GROENLINKS.NL/STANDPUNTEN 

VOOR HET VERKIEZINGSPROGRAMMA.

DOE DE KIESWIJZER VAN OMROEP PIM: 

KIESWIJZER.OMROEP-PIM.NL

EN GA  19 MAART TOCH VOORAL STEMMEN!

DESNOODS OP EEN DER VLEPPYIE AUWURS  

wWw.VLAUW.NL



DE ZEDDE VR 07 MAART 20:30 - 21:30
WATERLAND WO 19  MAART 20:30 - 21:30

Het ligt daar te wachten
De achterdichting het omarmt mij 
Het spaart hier zijn krachten  
Het zout van de Zuiderzee weggespoeld 
Door nieuwe gedachten  
Weg is de ernst die hier werd gevoeld
bij stormende nachten

De functie is weg door de afsluitdijk  
Het is zo rustig hier,  
Het is nu zo rustig hier,  
Oh de Zedde  

Wie bracht zijn gezin hier,
Wie vond de vrijheid zonder heer
tussen Purmer en Katham
Welke vrije boeren streken hier neer 
1639
De zompige grond onder hun beheer
't zed werd de Zedde

Refrein

Het is zo rustig hier,
Het is nu zo rustig hier, Oh de Zedde

Wanneer de Gouwzee glimmend kraakt in koude tijden
Het paard van Marken onder kruiend ijs moet lijden
Wanneer de barre tocht weer is uit gezet  
En men haalt weer blij de ijzers uit het vet  
Wanneer de snottebellen opeens ijspegels zijn  
En versteende voeten bij de kachel zijn  

Dan bevriest mijn land mijn waterland  

Wanneer de zon weer schijnt Over-Leek en Katwoude
Op koeien schapen paarden en de kapel van Zuiderwoude
De veldbloemen weer bloeien en de weidevogels fluiten  
Als de brug dan weer bediend wordt gaan de mensen weer naar buiten
Wanneer men zich dan neervlijt op een reepje Gouwzeestrand
Of men gaat weer roeien in het Varkensland

Dan straalt mijn land, mijn Waterland

Wanneer de toerist weer komt voor klederdracht op Marken
Wanneer de toerist weer komt om Katwouzekaas te smaken
Wanneer de toerist weer komt voor Broeker houten huizen
Wanneer de toerist weer komt en wacht voor onze sluizen 
Wanneer in Ilpendam het park weer goed klinkt
Wanneer men op de fiets de Markerdijk bedwingt

Dan bruist mijn land, mijn Waterland

Wanneer de rust weer keert, alles bij het oude
De bomen alweer kaal en wij alweer verkouden
Wanneer in Monnickendam de besluiten zijn gevallen
en men zich vreselijk druk maakt zo bezorgt met z’n allen
Wanneer men zich roert van Uitdam tot Watergang
Wanneer men in de Zedde spreekt van ‘t algemeen belang

Dan klaagt mijn land, mijn Waterland 

GROENLINKS GAAT VOOR EEN 

MOOI EN DUURZAAM WATERLAND.

KIJK OP: WATERLAND.GROENLINKS.NL/STANDPUNTEN 

VOOR HET VERKIEZINGSPROGRAMMA.

DOE DE KIESWIJZER VAN OMROEP PIM: 

KIESWIJZER.OMROEP-PIM.NL

EN GA  19 MAART TOCH VOORAL STEMMEN!

DESNOODS OP EEN DER VLEPPYIE AUWURS  

wWw.VLAUW.NL



ZA 08 MAART 16:30 - 17:30  UITDAM OVERLEEK
DI 18  MAART 
20:30 - 21:30

De Uitdammer die kent geen evenknie 
Als ik jou weer zie, 
Weet ik weer waar ik het voor doe, je doet er echt toe. 

De Uitdammer die kent geen evenknie
Met je dijk op veen,
zelfs als je voor pampus ligt, je bent nooit alleen. 

Je geeft mij een sneller kloppend hart,  
als kwade zwanen en scheepskamelen,  
ook al kende je nog zoveel smart 
In Uitdam klinkt het uit alle kelen, 
 
de Uitdammer die kent geen evenknie
Als ik jou weer zie, 
Weet ik weer waar ik het voor doe, je doet er echt toe.  
  
Solo op refrein

Je geeft mij een sneller kloppend hart, 
Van de Nes tot aan het Startje
en als de investeerder je weer tart, 
Roept heel Uitdam wanneer valt nou het kwartje

de Uitdammer die kent geen evenknie
Als ik jou weer zie, 
Weet ik weer waar ik het voor doe, je doet er echt toe. 

de Uitdammer die kent geen evenknie
Wordt je nooit moe
En de waterlanders stromen toe,  
OH wat een gedoe   
je doet er echt toe. 

De lange kronkelweg,                  
leid mij ooit, naar jouw deur,        
Verslingerd rijd ik door,                  
Bevangen door licht en kleur,       
niets dat ik verstoor,                      
Betoverd door de geur,                

De weidse winternacht,
bracht ik in, de hemel door, 
veilig binnen de stolp, 
boerde de camping door,  
Het bootje op de leek, 
fluistert in mijn oor.

Vaak kom ik er op de thee,              
vaak kom ik voor hout,                     
Soms sta ik op een boeren erf, 
dan zit ik er dus fout,

en dan stuur je me trug, 
naar de lange kronkelweg, 
Een vliegtuig stortte neer, 
heel lang lang lang  gelee
Je rijd geen meter recht,
je laat elkaar erdoor 

Solo

dus stuur mij maar terug, 
naar de lange kronkelweg,
Ik zie geen Monnickmeer, 
in buurtschap Overleek, 
Je rijd er echt geen meter recht, 
maar laat elkaar erdoor



ZA  08  MAART 
20:30 - 21:30  MA 17  MAART 

18:30 - 19:30  

Oosterweg onder de linden.      
De velden verkaveld eigenaren gewisseld
Waar je nooit zeker weet       
 in welke gemeente je staat      

En iedereen werkt, koeien en klompen, 
terwijl in de slootjes de molentjes pompen,
Die 400 jaar polder, er is in die tijd - veel bereikt

maar wat is nou een polder als er geen windmolens in staan, 
als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan,  
ja wat is nou die windvaan, zeg mij wat wijst hij aan,   
wanneer iemand die verduurzaamd voor lul komt te staan. 

de weidevogels vliegen van Oost- naar Westerweg  
Worden niet teruggefloten, soms wel neergeschoten. 
Over het bos over het luxe golfterrein.
Omdat ze soms in de polder,       
maar soms toch in een groeikern willen zijn.   
Omdat ze soms in de polder, 
maar soms toch in een groeikern willen zijn.

Westerweg de Baanstede-Noord
Er wandelen mensen langs bouwmarkt en showroom 
waar Volvo en Gamma, nog steeds op een voetstuk staan.

En de speculant laat zijn billboards lokken
Kom kopen, kom bouwen, ondernemers kom gokken
Dat is nou 40 jaar Vinex er is in die tijd veel bereikt…

Maar wat is nou die ruimte je er slordig mee om gaat, 
als er overal in de buurt zoveel bedrijfsterrein leeg staat
goed je mag consumeren, maar met met je rug tegen de muur, 
En alleen als je geld hebt zijn de prijzen niet duur

de weidevogels vliegen van Oost- naar Westerweg
Worden niet teruggefloten, soms wel neergeschoten.
Over het bos over het luxe golfterrein.
Omdat ze soms in de polder, 
maar soms toch in een groeikern willen zijn.
Omdat er wurreme zitte soms bij het purmerkerkje,
en soms bij een auwe boerderij

de weidevogels vliegen van Oost- naar Westerweg
Worden niet teruggefloten, soms wel neergeschoten.
Over het bos over het luxe golfterrein.
Omdat ze soms in de polder, 
maar soms toch in een groeikern willen zijn.

Omdat er wurreme zitte soms bij het purmerkerkje,
en soms bij een auwe boerderij

Midden in Waterland, vlak bij de zee,  
Ligt een klein dorpje bij ’t Kerk-ee,  
Sappige weiden, ver in het rond, 
Met malse koeien, allen zwartbont. 

Dat is mooi Zuiderwoude     
Zuiderwoude zo mooi     
zal altijd van je houwe     
met je vrouwe in’t hooi     

Wanneer de avond valt over het land,
De reiger te dromen staat langs d'oeverrand,
Melkemmers rink'len, er loeit er een koe,
Talingen vliegen door d’lucht naar huis toe.

Refrein

Boven de horizon staat de zon rood,
Over het Kerk-ee glijdt stil een boot,
Kabb'lende golfjes slaan tegen het riet,
Daar spelen kinderen, Jantje en Piet.

Refrein

Allen gaan huiswaarts, het is etenstijd,
D'ene gaat roeien, d'ander die rijdt,
Melkemmers schuren, alles weer schoon,
Piepers met peren, ja dat is het loon.

Refrein

's Avonds zijn allen weer bij mekaar,
De meiden aan 't naaien,  ja alles moet klaar,
Naar de Fanfare, gaan vader en Piet,
Donderdagavond ontneem je hun niet.

Refrein

In de muziektent, achter bij 't Zwet,
Worden de stoelen snel klaar gezet,
Daar klinken tonen, helder van klank,
Love de Here en blijf van de drank.

Refrein 2X

PURMER ZUIDERWOUDE 



ILPENDAM 
KATWOUDE

Oh Ilpendam wat ben je mooi    
Mijn dorp daar in het groene Waterland  
Ik hou van jou in elke tooi      
Ik voel me zo geheel aan jou verwant   
Oh Ilpendam wat ben je mooi    
Jouw huisjes  dromen met mij mee   
Mijn Ilpendam, dorp Ilpendam    
Ik hou van jou zolang ik leef    
Mijn Ilpendam, dorp Ilpendam    
Ik hou van jou zolang ik leef    
Je ligt daar in het Waterland te gloren  
Je kerkjes dromen fier langs k’naal en vaart  
De mensen hier gekomen hier geboren  
Ze hebben jou de dorpjes-sfeer bewaard  
Oh Ilpendam wat ben je mooi    
Mijn dorp in’t groene Waterland    
Ik hou van jou in elke tooi     
Ik voel me zo geheel aan jou verwant  
Oh Ilpendam wat ben je mooi
Jouw huisjes  dromen met mij mee
Mijn Ilpendam, dorp Ilpendam
Ik hou van jou zolang ik leef

Aardrijkskundeles wil ik U geven 
‘k Wil u iets vertellen van Katwou 
’t Is een paradijs om daar te leven 
Waarvan men nooit en nimmer scheiden wou. 
 
Als in Katwou-de wei begint te bloeien 
Dan is de lucht vol frisse geur en kleur 
En als de ierkar weer het gras gaat sproeien 
Dan is de lucht vol rozengeur. 

Als ’s avonds langs de dijk de jeugd gaat dwalen 
Zingt zij een liedje door de nacht: 
Oh Katwou, ik hou van jou, ik kan niet zonder jou. 
Als weer de wei gaat bloeien in Katwou 

Ik hou van jou, jouw schoon Katwou. 
Ik hou van jou, jouw schoon Katwou. 

‘k Zou nog veel meer kunnen vertellen
Van ’t schone land dat men daar ziet.
Zulk een spel van kleur en zonnestralen
Vindt men ter wereld ergens anders niet.
 
Refrein

Oosterweg onder de linden.      
De velden verkaveld eigenaren gewisseld
Waar je nooit zeker weet       
 in welke gemeente je staat      

En iedereen werkt, koeien en klompen, 
terwijl in de slootjes de molentjes pompen,
Die 400 jaar polder, er is in die tijd - veel bereikt

maar wat is nou een polder als er geen windmolens in staan, 
als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan,  
ja wat is nou die windvaan, zeg mij wat wijst hij aan,   
wanneer iemand die verduurzaamd voor lul komt te staan. 

de weidevogels vliegen van Oost- naar Westerweg  
Worden niet teruggefloten, soms wel neergeschoten. 
Over het bos over het luxe golfterrein.
Omdat ze soms in de polder,       
maar soms toch in een groeikern willen zijn.   
Omdat ze soms in de polder, 
maar soms toch in een groeikern willen zijn.

Westerweg de Baanstede-Noord
Er wandelen mensen langs bouwmarkt en showroom 
waar Volvo en Gamma, nog steeds op een voetstuk staan.

En de speculant laat zijn billboards lokken
Kom kopen, kom bouwen, ondernemers kom gokken
Dat is nou 40 jaar Vinex er is in die tijd veel bereikt…

Maar wat is nou die ruimte je er slordig mee om gaat, 
als er overal in de buurt zoveel bedrijfsterrein leeg staat
goed je mag consumeren, maar met met je rug tegen de muur, 
En alleen als je geld hebt zijn de prijzen niet duur

de weidevogels vliegen van Oost- naar Westerweg
Worden niet teruggefloten, soms wel neergeschoten.
Over het bos over het luxe golfterrein.
Omdat ze soms in de polder, 
maar soms toch in een groeikern willen zijn.
Omdat er wurreme zitte soms bij het purmerkerkje,
en soms bij een auwe boerderij

de weidevogels vliegen van Oost- naar Westerweg
Worden niet teruggefloten, soms wel neergeschoten.
Over het bos over het luxe golfterrein.
Omdat ze soms in de polder, 
maar soms toch in een groeikern willen zijn.

Omdat er wurreme zitte soms bij het purmerkerkje,
en soms bij een auwe boerderij

ZO  09  MAART 20:30 - 21:30  
ZO  16  MAART 20:30 - 21:30   



WATERGANG
MONNICKENDAM
ZA  15  MAART 20:30 - 21:30   

Oh Ilpendam wat ben je mooi    
Mijn dorp daar in het groene Waterland  
Ik hou van jou in elke tooi      
Ik voel me zo geheel aan jou verwant   
Oh Ilpendam wat ben je mooi    
Jouw huisjes  dromen met mij mee   
Mijn Ilpendam, dorp Ilpendam    
Ik hou van jou zolang ik leef    
Mijn Ilpendam, dorp Ilpendam    
Ik hou van jou zolang ik leef    
Je ligt daar in het Waterland te gloren  
Je kerkjes dromen fier langs k’naal en vaart  
De mensen hier gekomen hier geboren  
Ze hebben jou de dorpjes-sfeer bewaard  
Oh Ilpendam wat ben je mooi    
Mijn dorp in’t groene Waterland    
Ik hou van jou in elke tooi     
Ik voel me zo geheel aan jou verwant  
Oh Ilpendam wat ben je mooi
Jouw huisjes  dromen met mij mee
Mijn Ilpendam, dorp Ilpendam
Ik hou van jou zolang ik leef

Aardrijkskundeles wil ik U geven 
‘k Wil u iets vertellen van Katwou 
’t Is een paradijs om daar te leven 
Waarvan men nooit en nimmer scheiden wou. 
 
Als in Katwou-de wei begint te bloeien 
Dan is de lucht vol frisse geur en kleur 
En als de ierkar weer het gras gaat sproeien 
Dan is de lucht vol rozengeur. 

Als ’s avonds langs de dijk de jeugd gaat dwalen 
Zingt zij een liedje door de nacht: 
Oh Katwou, ik hou van jou, ik kan niet zonder jou. 
Als weer de wei gaat bloeien in Katwou 

Ik hou van jou, jouw schoon Katwou. 
Ik hou van jou, jouw schoon Katwou. 

‘k Zou nog veel meer kunnen vertellen
Van ’t schone land dat men daar ziet.
Zulk een spel van kleur en zonnestralen
Vindt men ter wereld ergens anders niet.
 
Refrein

aan de oever van het ijsselmeer 
daar heeft mijn wieg gestaan 
daar ga ik heen, daar keer ik weer 
daar ga ik nooit vandaan 

aan de gouwzee, aan de gouwzee 
daar is het leven goed 
aan de gouwzee, aan de gouwzee 
krijg ik steeds nieuwe moed 

waar de speeltoren klingelt zijn oude lied 
waar het ijsselmeer golft langs het galgeriet 
daar leef ik als kind van mijn stam 
een troeter van monnickendam 
een troeter van monnickendam 

ik heb er lief en leed gezien
in het stadje aan de gouw
maar wat er ook gebeuren mag
ik blijf het altijd trouw

Refrein

een troeter van monnickendam 

Dit is mijn weiland in de zon
waar ik in 7 sloten lopen kon,
als ik daar lag werd ik niet bang
Ik voel me thuis hier in Watergang

Oh weiland in de zon,  
zompig veen dat mijn pa ontgon  
Al dit gras waar ooit water was, 
vult de  koeienmagen vult de karnton   

Bij het ochtendkrieken, dauw aan de grond,  
kijk je al de koeien in de kont, 
De zon daalt neer op sloot en meer,  
Zweet op voorhoofd, en mijn rug doet zeer.  

Refrein

Op het gras een pronte meid,
fles met speen het is lammertijd,
Ik zie een man slepen met een fuik,
Zijn boot is wankel, hij neemt een duik.

Refrein

Slechts voor één ding ben ik bang,  
dat ik niet meer kan genieten van watergang 
door megastal die niet kleiner kon,  
rest slechts 1 weidekoe van bordkarton  

Refrein 

DI  11  MAART 20:30 - 21:30  



BROEK IN WATERLAND MARKEN

aan de oever van het ijsselmeer 
daar heeft mijn wieg gestaan 
daar ga ik heen, daar keer ik weer 
daar ga ik nooit vandaan 

aan de gouwzee, aan de gouwzee 
daar is het leven goed 
aan de gouwzee, aan de gouwzee 
krijg ik steeds nieuwe moed 

waar de speeltoren klingelt zijn oude lied 
waar het ijsselmeer golft langs het galgeriet 
daar leef ik als kind van mijn stam 
een troeter van monnickendam 
een troeter van monnickendam 

ik heb er lief en leed gezien
in het stadje aan de gouw
maar wat er ook gebeuren mag
ik blijf het altijd trouw

Refrein

een troeter van monnickendam 

Dit is mijn weiland in de zon
waar ik in 7 sloten lopen kon,
als ik daar lag werd ik niet bang
Ik voel me thuis hier in Watergang

Oh weiland in de zon,  
zompig veen dat mijn pa ontgon  
Al dit gras waar ooit water was, 
vult de  koeienmagen vult de karnton   

Bij het ochtendkrieken, dauw aan de grond,  
kijk je al de koeien in de kont, 
De zon daalt neer op sloot en meer,  
Zweet op voorhoofd, en mijn rug doet zeer.  

Refrein

Op het gras een pronte meid,
fles met speen het is lammertijd,
Ik zie een man slepen met een fuik,
Zijn boot is wankel, hij neemt een duik.

Refrein

Slechts voor één ding ben ik bang,  
dat ik niet meer kan genieten van watergang 
door megastal die niet kleiner kon,  
rest slechts 1 weidekoe van bordkarton  

Refrein 

Bezien wij 't wel gelegen dorp 
Eens langs het Broekermeer 
Wie wordt niet aangenaam verrast, 
Vervroolijkt keer op keer? 

Ten westen ziet men de Amstelstad, 
Zoo groot als uitgestrekt ; 
Terwijl er, door 't groot kanaal 
Zoo menig zeeschip trekt. 

Men ziet het Waterlandsch gebied. 
Van dorpjes wel voorzien; 
En 't lommerloos en veerijk oord 
Langs vlakke weiden hien. 

Daar dartelt 't melkvee blij in ’t rond 
In overgroot getal, 
Tot 't in den herfst er af moet treden 
Naar slagthuis, markt of stal. 

Maar wendt zich 't oog naar 't oosten heen.  
Is de aanblik dan niet schoon ? 
Daar spreidt Natuur met minzaamheid, 
Op eenmaal zich ten toon. 

Een woud, waarin een dorp zich hult 
Vertoont zich in 't verschiet;
En van nabij schijnt Broek gewis 
Gelegen aan een vliet. 

Een vijver is deez' plas gelijk, 
Versierd door gindsche tent; 
Het dorp gelakt een buitenhof,
Die 't schoone roemt en kent. 

Daar ziet men, in een kort bestek, 
Soms al het schoon vergaard, 
Alsof Natuur een woning heeft
Op deze plek van d’aard. 

Ten noorden nu van Amsterdam, 
Niet verre van Buiksloot 
Daar heeft in ‘t Waterlandsch gebied,
Ons Land nog een kleinood. 

Men ga van Zuid- en Oostergrens, 
Tot Noord- en Westerstrand : 
Door heel Europa klinkt de Faam 
Van Broek in Waterland 
 
Broeker hier, Broeker daar 
Ja ik ken er ook een paar
Één is fietsenhandelaar
Neeltje had geen kinderschaar

En dat geld dat lag daar maar
Zit er op drie noten haar
Fluisterboot met rietsigaar

Dulfer speelt geen basgitaar
In Broekermeer een lepelaar
Volgermeer dat was heel naar

Dump daar al die vaten maar 
Karin belt de makelaar
Prutrace is er eens per jaar

De Rob is nu ook cateraar
Frituurt het halve abattoir
Kouwe hap als etenswaar

’t Waterlandsche Wassenaer
Vreten altijd kaviaar
Houten huizen brandgevaar 

Pas dus op met kandelaar,
Is de pannenkoek al klaar!

Klein is het plekje te midden der zee                             
laag zijn de dijkjes en smal is de ree                           
rank zijn de scheepjes ontalrijk het vee                       
waar wij beminnen de rust en de vree                          
 
Refrein:
Kleine plek, ons 't liefst op aarde                                   
erfdeel der vaad'ren door strijd en gevaar                    
nimmer verliest ge voor ons uwe waarde                     
dat dan de Heere u veilig bewaar                                  
 
Klein zijn de huisjes met heldere kleur
fris zijn de landjes in zomerse fleur
rein zijn de kamertjes, gastvrij de deur
bloemige kleedjes te kust en te keur

Zomer, de tijd van de sierlijke tooi
Weiden vol gras, straks de vletjes vol hooi
Vroeg uit de veren en laat naar de kooi
Zo vindt ik marken mijn eilandje mooi
 
Herfst, als de tijd van de stormen begint
Dreigende wolken, gejaagd dor de wind
Angstig doen vragen als vader mijn kind
Ginds van de zee toch de haven maar vindt
 
Winter, dan lokt de gezellige haard
Thuis van de wateren…… allen gespaard
Dekt het sneeuwwit de drassige aard
Dan over ’t ijs in een luchtige vaart
 
Lente, nieuw leven, te zee en te land
Mijmeren en dutten en praten aan kant
Fluks naar de zeilree, scheepjes bemant
Los dan de touwen het roer en de hand
 
Wat er dan tegen is, wat er ook koom
Staat ge ook rond in dreigende stroom
‘k wil voor u waken u zien in de droom
Wat er dan tegen is, wat er ook koom

WO 12  MAART 
20:30 - 21:30  VR  14  MAART 

20:30 - 21:30  


