
Leid mij naar Uw hart   

TA M A R  M A R I A H  U I D A M

3 mei 2006  -  25 juli 2020



Plotseling is ons lieve en sportieve masie uit ons midden gerukt

3 mei 2006  -  25 juli 2020

Trijntje Jacoba en Jan

     Ruben Joram

     Aron Benjamin

Correspondentieadres:

Akkerstraat 18, 1156 AE  Marken 

De dankdienst voor het leven van Tamar is op 

zaterdag 1 augustus in besloten kring.

Voorafgaand aan de besloten dankdienst voor het leven van Tamar

 is er gelegenheid tot condoleren in de hal van de Patmoskerk, 

Hoogkamplaan 1 op Marken van 11.30 tot 12.30 uur.

Als wij de kerk verlaten rond 14.00 uur dan lopen wij 

richting de begraafplaats.

 Wij waarderen het als langs de route een erehaag 

staat aan beide zijden van de straat.

U kunt uw medeleven betuigen via het condoleanceregister: 

http://www.afscheid.eu/tamar-uidam/

Houd me dicht bij U,

Laat me nooit meer gaan

Voor U leg ik mijn leven neer,

Verlangend naar uw vriendschap, Heer

U alleen begrijpt

Wat ik nodig heb;

Uw liefde die mij warmte geeft,

Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar uw hart,

Breng mij terug naar U

U bent mijn doel

U bent mijn hartsverlangen

U bent mijn doel,

Houd mij heel dicht bij U

Opwekking 616


